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‘Dit is niet
onze rouw’

Nederland rouwt. We houden stille tochten, branden kaarsjes,
tekenen registers en zijn een minuut stil. Onmacht, woede en onge-
loof over de crash van MHi7 delen we massaal op de sociale media.
Publieke rouw is begrijpelijk, zegt rouwdeskundige en journaliste

Daan Westerink. ,Maar rouw moet blijven bij wie die rouw hoort.

door Merel Visscher
nderweg van haar
woonplaats Utrecht
naar Hilversum kon
ze het beeld niet ont-
wijken. Al had rouw-
deskundige en journaliste Daan
Westerink het liever niet gezien.
De lange stoet met lijkwagens, de
mensen aan de kant van de weg.
Op de vluchtstrook zag ze een man
staan met een bakfiets, twee kleine
kinderen erin. Haar eerste gedachte
was: misschien een beetje gevaar-
lijk. Maar toen zag ze de bloemen,
het respect. En vond ze het toch
wel mooi.
Westerink volgt de sociale media
op de voet, ook de afgelopen ander-
halve week sinds vlucht MH17 neer-
stortte. ,,De beelden heb ik echter
bewust niet opgezocht. Bij de ver-
halen van de rampplek kon ik me
al van alles voorstellen. Dat kwam
al hard genoeg binnen. Er zijn men-
sen die zich zo volzuigen dat de fil-
ter weg is.”

Wat is je zelf opgevallen op
Facebook en Twitter?

,Dat iedereen zich in die eerste, ver-
warrende periode zo aangevallen
voelde. Veel mensen, journalisten
en bekende Nederlanders, hebben
totaal ongenuanceerde dingen ge-
roepen of ge-retweet waar ze later
hun verontschuldigingen weer
voor moesten aanbieden. Zo'n
volkswoede kan heel nare kantjes
krijgen. Neem de man die had mee-
gedaan aan de Vierdaagse en voor
de camera zijn beklag deed over
het feit dat er bij de intocht in Nij-
megen geen muziek werd gespeeld.
Die man is bedreigd. Of die journa-
liste van EenVandaag, die verder
prima verslag heeft gedaan, maar
de fout maakte om een dagboekje
van een van de slachtoffers op de
rampplek even op te pakken. Zo'n
vrouw moet publiekelijk bijna han-
gen. De sociale controle van vroe-
ger is wel minder geworden, maar
we corrigeren elkaar nu op een an-
dere wijze.”

Men neemt elkaar de maat.

,Toen er werd gepraat over een dag
van nationale rouw, werd meteen
gezegd dat het hele land dus plat
moet. Maar je kunt mensen niet de
maat nemen, iedereen rouwt op
zijn eigen manier.”
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Daan Westerink.
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Waarom willen we dan toch samen
en publiekelijk rouwen op sociale
media?

, We denken dat we in een indivi-
dualistische maatschappij leven, en
dat is deels ook zo. We zijn wel de
kerk uit gegaan en niet meer athan-
kelijk van de buurt, de voorgeschre-
ven rites en mores. Maar blijkbaar
voelen we dat we nog heel erg bij
elkaar horen. Waar eerst de buur-
vrouw of de pastoor ons vertelde
hoe het hoort, wordt dat nu op so-
ciale media voorgeschreven. We
corrigeren elkaar, proberen elkaar
bij de les te houden. Dat kan heel
goed uitpakken. Bijvoorbeeld toen
onlangs die zeven Vlaamse tieners
omkwamen bij een verkeersonge-
luk. Hun vrienden openden ter na-
gedachtenis een Facebookpagina.
Toen daar mensen de discussie pro-
beerden op te werpen of de chauf-
feur wellicht had gedronken of te
hard had gereden, wezen de vrien-
den die persoon meteen terecht: ga
weg, deze pagina is daar niet voor.”

Als er geen pastoor meer is die
zegt hoe het moet, wie bepaalt dan
de juiste toon?

~Het gelijk ligt ergens in het mid-
den. Tussen alle uitingen van ver-
driet en rouw hoorde ik ook een
man klagen dat hij werd doodge-
gooid met die ramp - de uitdruk-
king was wat ongelukkig - en dat
hij gewoon de Tour de France wil-
de kijken. Dat geluid is er ook. Moe-
ten we daar dan een oordeel over
hebben? Daar wilden we in de ja-

”

ren zestig en zeventig toch juist
vanaf, dat je erop werd afgerekend
als je niet vooraan in de kerk zat?”

Helpt publieke rouw de
nabestaanden? Nabestaanden van
een bij de ramp omgekomen
echtpaar uit Simpelveld wilden
nadrukkelijk geen rouwtocht.
,Wat deze vliegramp betreft ben ik
wel benieuwd naar wat nabestaan-
den daarvan vinden. Het geeft wel-
licht erkenning en steun om te
zien dat de rest net zo verontwaar-
digd is als zij dat een heel gezin
hun is ontnomen. Het eerste waar-
naar moet worden gekeken, is na-
tuurlijk: wat wil de familie? Voor
omstanders is het een ritueel ge-
worden om onmacht en verdriet te
tonen. Een familie kan daar steun
uit putten, maar publieke rouw
wordt hysterisch als het je uit han-
den wordt getrokken. De rouw
moet wel blijven waar die hoort:
bij de nabestaanden. Het is niet on-
ze rouw.”

Is Nederland in rouw?

»Als je het hebt over een land in
rouw, gaat het om rouw om een
land waarin je je veilig waande. Jij
had het kunnen zijn in dat vlieg-
tuig, of je broer, zus, oma of opa.
Het was geen gewoon ongeluk,
maar het vliegtuig is met een raket
uit de lucht geschoten. Wij zijn in
shock. Naar onze boosheid, die we
massaal op sociale media uitten,
werd goed gekeken door Rutte en
Timmermans, die daarop snel met
een antwoord kwamen. Het gaat
mis als we er een volkstribunaal
van maken. We trekken te snel con-
clusies, terwijl je beter vragen kunt
stellen.”

Wanneer schieten we door in onze
publieke rouw?

,Een collega schreef op internet
‘Mijn hart huilt.” Op de radio hoor-
de ik een huilende man die zei dat
hij zich ervoor schaamde mens te
zijn. De manier waarop we ons ver-
driet uitdrukken zegt iets over ons-
zelf, en dat zal ik nooit veroorde-
len. Misschien hebben zij ook
steun nodig. Maar de werkelijke
rouw om de personen die zijn om-
gekomen, gebeurt door de nabe-
staanden. Wij prijzen ons gelukkig
dat we niet in dat vliegtuig zaten
en gaan door met ons leven. Zoals
het hoort.”
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